
Goedenavond allemaal,  

  

Namens de ouderlingen wil ik u vanavond graag even bijpraten over de activiteiten die 
wij het afgelopen jaar hebben gedaan.  

  

Als onderdeel van de kerkenraad ben je als eerste verantwoordelijk voor de kerkdienst 
en fungeer je als een soort gastvrouw/ gastheer.  

De mededelingen, die je thuis hebt voorbereidt, worden aan het begin van de dienst 
afgekondigd en soms steken we de paaskaars aan maar soms brandt deze ook al.  

Daarna "draag je de dienst over" aan de voorganger met een handdruk.  

In onze kerk vinden wij het belangrijk en fijn om ook de vredeskaars aan te steken met 
een uitleg,  gedicht, verhaal of lied.  

Aan het eind van de dienst geeft de voorganger met een handdruk symbolisch de dienst 
weer over aan de kerkenraad.  

  

Ook helpt een ouderling bij het opzetten van bijvoorbeeld een startzondag en op een 
eeuwigheidzondag worden families van onze weggevallen gemeenteleden begeleidt.  

  

Door de inkrimping van kerkenraadsleden kampen ook de ouderlingen met een tekort 
aan collega's.  

Volgens de kerkorde is het toegestaan dat ieder ander vanuit de kerkenraad de functie 
van ouderling mag bekleden in geval van afwezigheid of ziekte van de ouderling. 

Daarom noemen we op zondag tijdens de kerkdienst tegenwoordig "ambtsdrager van 
dienst" avd.  

  

Ook wordt er aandacht gegeven aan pastorale zorg. 

Zo worden er nog een aantal ouderen bezocht door een klein aantal wijkmedewerkers.  

Jammer genoeg is er bij onze wijkmedewerkers een tekort aan nieuwe instroom en is het 
zelfs zo dat de wijkmedewerker eigenlijk zelf zorg en aandacht nodig heeft. 



  

Toch proberen wij verbindingen in de gemeente te leggen door met elkaar in gesprek te 
gaan over geloof en andere onderwerpen. 

Dit wordt gerealiseerd in de Plaats met onze voorganger Hanna als begeleidster in de 
vorm van bijvoorbeeld de stamtafel, stiltewandelingen, de Sing-in, Pas op de plaats en 
Schuif eens aan.  

  

Echter, er zijn nog steeds gemeenteleden die liever niet naar de Plaats komen.  

Wij respecteren dit en daarom hebben wij naast de activiteiten in de Plaats nog een 
ander traject opgezet en wel: 

Thematafel. 

Dit is in principe dezelfde opzet als de groothuisbezoeken die wij hebben georganiseerd 
bij de kennismaking van onze nieuwe voorganger(s) 

Dus NIET in de Plaats maar op een willekeurige neutrale locatie zowel in Ballum, Nes, en 
Hollum. 

In Ballum hebben wij in oktober de primeur al mogen meemaken in het Dorpshuis. Op 
zo'n avond is het geen ge-preek maar een ge-sprek. 

Dit kunnen natuurlijk diverse onderwerpen zijn. 

U mag zelfs aangeven waar u tijdens de volgende Thematafel over wilt praten.  

  

Daarnaast organiseren wij de verjaardagsmiddagen in de Plaats.  

In het verleden gingen onze wijkmedewerkers bij jarigen, van 70 jaar en ouder, langs met 
een bloemetje.  

Toch vonden wij dit niet 'afdoende ' en wilden wij de mensen meer bij elkáár brengen, 
een klein feestje maken, vooral voor de ouderen die alleen zijn. 

Deze verjaardagsmiddagen worden goed bezocht en men is enthousiast,  ook over de 
uitstekende verzorging van de Plaats en het gezellige thema georganiseerd door onze 
voorganger Hanna.  

Daarom gaan wij ook in 2026 hiermee door en mocht u  volgend jaar uw 70e verjaardag 
vieren,  dan ontvangt ook ú een uitnodigingskaart gebracht door een van onze 
wijkmedewerkers. 



  

Natuurlijk blijven we ook werken aan de toekomst van onze gemeente en ook van onze 
gastleden. Ook hen willen we betrekken en informeren.  

Wilt u ook betrokken zijn bij onze activiteiten? Altijd welkom!! 

 


